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ReisschemaReisschema
Geen reisschema beschikbaar



Dag tot dag beschrijvingDag tot dag beschrijving
Onderstaand vind je eerst de beschrijving van de reguliere route, daarna volgt de afwijkende route van maart
tot en met april 2024

Cancún en bezoek aan Maya-complex Chichén ItzáCancún en bezoek aan Maya-complex Chichén Itzá

Dag 1 Amsterdam - Cancún 
Dag 2 Cancún - Chichén Itzá - Mérida 
Dag 3 Mérida - optioneel Celestún
Dag 4 Mérida - Cenote - Campeche

Onze reis door Mexico begint in Cancún, dat in de oude Maya-taal 'Pot van
Goud' betekent. Deze wereldberoemde badplaats is in de jaren zeventig
aangelegd op wat toen nog een onbewoonde strook hagelwit strand was -
vanwege de vele strandgasten bleek het inderdaad een pot van goud. We
brengen er onze eerste nacht door, zodat we de volgende dag uitgerust kunnen
vertrekken richting Mérida. 

Uiteraard brengen we onderweg een bezoek aan het beroemde Maya-complex
van Chichén Itzá dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Bovendien is
Chichén Itzá in 2007 uitgeroepen tot één van de zeven moderne wereldwonderen. Je kunt hier op je gemak de
interessante piramide, tempels, paleizen en het balspelveld bekijken. De grootste en bekendste piramide van
Mexico, 'El Castillo' ofwel het kasteel, vormt samen met het Observatorium en de Tempel van de Krijgers een
indrukwekkend geheel. Je kunt hier prachtige foto's maken. Vlakbij het Maya-complex stuit je op een van de
vele 'cenotes' die Yucatán rijk is. Dit zijn (deels) ondergrondse met water gevulde grotten die ondergronds
grotendeels met elkaar zijn verbonden. In totaal telt het gebied er zo'n drieduizend.

Mérida is de hoofdstad van de provincie Yucatán en wordt ook wel de 'witte stad'
genoemd. Ben je een liefhebber van architectuur? Dan herken je vast de Franse,
Italiaanse en Moorse bouwstijlen: de stad is een bijzondere mengeling van
verschillende invloeden. Een goed begin van een standswandeling is de
sfeervolle Zócalo, het centrale plein omzoomd met gezellige terrasjes en
restaurants. Tip: maak eens ritje met een koets. Wil je de echte lokale lekkernij
proberen? Bestel dan kip of varken 'pibil' in bananenblad. Ook als je op zoek
bent naar een Mexicaanse hangmat, dan ben je in Mérida op het goede adres:
die komen hier vandaan! Daarnaast kan je een optionele excursie maken naar

Celestún, waar je de prachtige mangrovebossen kan bewonderen en flamingo's kan spotten!

We rijden vervolgens door het vlakke junglelandschap van Yucatán naar het
historische en pittoreske stadje Campeche. Onderweg stoppen we bij een
prachtige cenote, waar u heerlijk kunt gaan zwemmen. Het havenstadje
Campeche heeft een charmant centrum met pastelkleurige huisjes. Je kunt hier
heerlijk slenteren door de smalle straten en over de wallen van die de stad
ommuren. Her en der kom je nog een eeuwenoud kanon tegen.

Brulapen en verscholen ruïnes bij PalenqueBrulapen en verscholen ruïnes bij Palenque

Dag 5 Campeche - Palenque
Dag 6 Palenque

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chich%25C3%25A9n_Itz%25C3%25A1
http://nl.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9rida_%2528Yucat%25C3%25A1n%2529
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Vanuit Campeche rijden we door de jungle richting Palenque. Hier komen we aan
bij misschien wel de mooiste ruïnes tot nu toe: Palenque. De tempel der
Inscripties, het graf van de priesterkoning Pakal en het koninklijk complex zijn
echte hoogtepunten en behoren tot de mooiste bezienswaardigheden van
Mexico. Wil je hier wat meer tijd besteden, loop dan het oerwoud in om de nog
gedeeltelijk verscholen ruïnes te ontdekken: dat maakt Palenque zo bijzonder -
misschien hoor of zie je wel brulapen! Na de ruïnes ontdekt te hebben, hebben
we nog de optie om naar de watervallen van Roberto Barrios, met prachtig blauw

water te gaan. Je bent hier midden in de natuur en kan verschillende poelen, grotten en zelfs een natuurlijke
lange glijbaan ontdekken.

San Cristóbal heeft een regiofunctie voor de MayaSan Cristóbal heeft een regiofunctie voor de Maya

Dag 7 Palenque - San Cristóbal
Dag 8 San Cristóbal
Dag 9 San Cristóbal, optionele boottocht Cañon del Sumidero - Villahermosa

Vanuit Palenque vertrekken we naar San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas is
een sfeervol stadje midden tussen de akkers en pijnboombossen, heeft een
echte regiofunctie voor de lokale Maya: de Tzeltal en Tzotzil, die in de
omliggende dorpen wonen. Marktverkopers verhandelen hun hun landbouw- en
ambachtsproducten op de markt bij de Santo Domingo-kerk, waar elke
bevolkingsgroep zijn eigen, kenmerkende kledendracht draagt, met aparte
kleuren en patronen. Op deze lokale markt kom je echt oren en ogen te kort. Het
is een gezellige drukte met een overdosis aan vormen en kleuren. Het is ook dé
plek om prachtig weef- en borduurwerk, amber, zilver en houtsnijwerken te kopen. Bijvoorbeeld van 'Sna
Jolobil', een speciale coöperatie waar de lokale vrouwen traditioneel textiel weven en verkopen. 

San Cristóbal is een perfect stadje om in te slenteren, en om af en toe een
terrajse te pakken voor een lokaal kopje koffie. Bezoek zeker ook het Na Bolom-
museum: een onderzoekscentrum opgericht om de Maya-cultuur te bestuderen
en vooral ook te conserveren. Die cultuur is springlevend in de nabijgelegen
dorpjes San Juan Chamula en Zinancantán. San Juan Chamula staat bekend om
het kerkje waar de lokale bevolking cola, honing en drank offert aan de goden,
terwijl het officieel een katholieke kerk is. Er zijn geek kerkbanken, en in plaats
daarvan is de vloer bedekt met dennennaalden. Dit stadje is een autonoom
gebied binnen Mexico, wat betekent dat de landelijke politie en leger hier geen

zeggenschap hebben. ’s Avonds heb je in de straatjes rond de Zócalo van San Cristóbal een ruime keus aan
sfeervolle eetgelegenheden.

Een bezoek aan het unieke reservaat van de Cañon del Sumidero maakt van
onze reis naar Villahermosa een geweldige dag. Als je wil kun je een
spectaculaire boottocht maken over de Grijalva-rivier, door de 25 kilometer lange
Cañon del Sumidero. Je voelt je ontzettend klein als je onder de torenhoge
rotswanden vaart. De boot wordt af en toe stilgelegd om vogels te spotten of om
één van de talloze grotten in te varen, waar je je zult verbazen over de soms
meer dan duizend meter hoog oprijzende rotswanden. Houdt de oever goed in de
gaten en neem vooral je verrekijker mee, want als je geluk hebt, spot je
verschillende krokodillen, aan het zwemmen in de rivier of rustig op te oever, te wachten op hun volgende
prooi.

Het zevenkleurige meer van BacalarHet zevenkleurige meer van Bacalar

Dag 10 Villahermosa - Bacalar
Dag 11 Bacalar, optionele zeiltocht
Dag 12 Bacalar - Puerto Morelos
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Villahermosa betekent letterlijk 'prachtige stad'. Je kunt hier het museumpark La Venta-museumpark
bezoeken. La Venta was een van de belangrijkste centra van de Olmeken-cultuur die rond 400 v. Chr.
hoogtijdagen kende. Vanuit Villahermosa rijden we door naar Laguna Bacalar. 

Het is een wonderlijk zevenkleurige meer. Dit is het op een na grootste
zoetwatermeer in Mexico en ligt in een adembenemende omgeving. Aan de rand
van het immense meer ligt de 'Cenote Azul': één van de mooiste en
indrukwekkendste van Yucatán, zeker als je nadenkt over zijn diepte: ongeveer
200 meter. Je kan ervoor kiezen om een prachtige zeiltocht op het meer te
maken om het optimaal te bewonderen! Vanuit Bacalar rijden we door naar onze
laatste stop, Puerto Morelos.

Heerlijk luieren aan de stranden van Puerto MorelosHeerlijk luieren aan de stranden van Puerto Morelos

Dag 13 Puerto Morelos
Dag 14 Puerto Morelos
Dag 15 Puerto Morelos - Cancún - Amsterdam
Dag 16 Aankomst Amsterdam

Puerto Morelos is van oorsprong een sfeervol vissersplaatsje, waar genoeg te doen is. Heerlijk genieten van
de prachtige palmenstranden, snorkelen, struinen door de straatjes of een
dagtocht naar het vlakbij gelegen eiland Cozumel. In Puerto Morelos worden
talloze excursies aangeboden. Snorkelen is hier prachtig. Vanaf Cancún vlieg je
tenslotte heerlijk uitgerust weer terug naar Amsterdam. 

Op weg met Djoser
Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen
staan natuurlijk vast, maar ter plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de reisbegeleiding
ingevuld. Een aantal excursies is inbegrepen, maar je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er
liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Gemiddeld
bestaan de groepen uit 16 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 20 personen.

Afwijkende route

Cancún en bezoek aan Maya-complex Chichén ItzáCancún en bezoek aan Maya-complex Chichén Itzá

Dag 1 Amsterdam - Cancún
Dag 2 Cancún - Chichén Itzá - Mérida
Dag 3 Mérida - optioneel Celestún
Dag 4 Mérida - Uxmal - Campeche

Onze reis door Mexico begint in Cancún, dat in de oude Maya-taal 'Pot van
Goud' betekent. Deze wereldberoemde badplaats is in de jaren zeventig
aangelegd op wat toen nog een onbewoonde strook hagelwit strand was -
vanwege de vele strandgasten bleek het inderdaad een pot van goud. We
brengen er onze eerste nacht door, zodat we de volgende dag uitgerust kunnen
vertrekken richting Mérida.

Uiteraard brengen we onderweg een bezoek aan het beroemde Maya-complex
van Chichén Itzá dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Bovendien is Chichén Itzá in 2007 uitgeroepen
tot één van de zeven moderne wereldwonderen. Je kunt hier op je gemak de interessante piramide, tempels,
paleizen en het balspelveld bekijken. De grootste en bekendste piramide van Mexico, 'El Castillo' ofwel het
kasteel, vormt samen met het Observatorium en de Tempel van de Krijgers een indrukwekkend geheel. Je
kunt hier prachtige foto's maken. Vlakbij het Maya-complex stuit je op een van de vele 'cenotes' die Yucatán
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rijk is. Dit zijn (deels) ondergrondse met water gevulde grotten die ondergronds grotendeels met elkaar zijn
verbonden. In totaal telt het gebied er zo'n drieduizend.

Mérida is de hoofdstad van de provincie Yucatán en wordt ook wel de 'witte stad'
genoemd. Ben je een liefhebber van architectuur? Dan herken je vast de Franse,
Italiaanse en Moorse bouwstijlen: de stad is een bijzondere mengeling van
verschillende invloeden. Een goed begin van een standswandeling is de
sfeervolle Zócalo, het centrale plein omzoomd met gezellige terrasjes en
restaurants. Tip: maak eens ritje met een koets. Wil je de echte lokale lekkernij
proberen? Bestel dan kip of varken 'pibil' in bananenblad. Ook als je op zoek
bent naar een Mexicaanse hangmat, dan ben je in Mérida op het goede adres:
die komen hier vandaan! Daarnaast kan je een optionele excursie maken naar

Celestún, waar je de prachtige mangrovebossen kan bewonderen en flamingo's kan spotten!

We rijden vervolgens door het vlakke junglelandschap van Yucatán naar het historische en pittoreske stadje
Campeche. Onderweg stoppen we bij een prachtige Mayastad Uxmal. Hier zijn
de Maya ruïnes in een goede staat en middenin het regenwoud. Bij binnenkomst
stuit je direct op de Piramide van de Tovenaar. Volgens de legende is deze in
één nacht gebouwd door de zoon van een heks. Het havenstadje Campeche
heeft een charmant centrum met pastelkleurige huisjes. Je kunt hier heerlijk
slenteren door de smalle straten en over de wallen van die de stad ommuren.
Her en der kom je nog een eeuwenoud kanon tegen.

Torenhoge rotswanden en talloze grotten in Sumidero CanyonTorenhoge rotswanden en talloze grotten in Sumidero Canyon

Dag 5 Campeche - Villahermosa
Dag 6 Villahermosa – Chiapa de Corzo
Dag 7 Chiapa de Corzo - optionele boottocht Sumidero Canyon - San Cristobal

Vanuit Campeche rijden we door richting Villahermosa. Villahermosa betekent letterlijk 'prachtige stad'. Je kunt
hier het museumpark La Venta-museumpark bezoeken. La Venta was een van de belangrijkste centra van de
Olmeken-cultuur die rond 400 v. Chr. hoogtijdagen kende. Chiapa de Corzo is een prachtig koloniaal stadje en
zeker een bezoek waard. In het centrum is bijzondere architectuur te vinden zoals de fontein Feunte Mudéjar.
Deze fontein staat er al sinds 1562 en wordt door een achthoekig bouwwerk omringd. Naast de fontein wordt
het centrale plein gesierd door een klokkentoren in dezelfde bouwstijl.

Een bezoek aan het unieke reservaat van de Cañon del Sumidero maakt van onze reis naar San Cristobal een
geweldige dag. Als je wil kun je een spectaculaire boottocht maken over de Grijalva-rivier, door de 25 kilometer
lange Cañon del Sumidero. Je voelt je ontzettend klein als je onder de torenhoge rotswanden vaart. De boot
wordt af en toe stilgelegd om vogels te spotten of om één van de talloze grotten in te varen, waar je je zult
verbazen over de soms meer dan duizend meter hoog oprijzende rotswanden. Houdt de oever goed in de
gaten en neem vooral je verrekijker mee, want als je geluk hebt, spot je verschillende krokodillen, aan het
zwemmen in de rivier of rustig op te oever, te wachten op hun volgende prooi. 

San Cristóbal heeft een regiofunctie voor de MayaSan Cristóbal heeft een regiofunctie voor de Maya

Dag 8 San Cristóbal
Dag 9 San Cristóbal
Dag 10 San Cristóbal - Palenque

http://nl.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9rida_%2528Yucat%25C3%25A1n%2529


San Cristóbal de las Casas is een sfeervol stadje midden tussen de akkers en
pijnboombossen, heeft een echte regiofunctie voor de lokale Maya: de Tzeltal en
Tzotzil, die in de omliggende dorpen wonen. Marktverkopers verhandelen hun
hun landbouw- en ambachtsproducten op de markt bij de Santo Domingo-kerk,
waar elke bevolkingsgroep zijn eigen, kenmerkende kledendracht draagt, met
aparte kleuren en patronen. Op deze lokale markt kom je echt oren en ogen te
kort. Het is een gezellige drukte met een overdosis aan vormen en kleuren. Het is
ook dé plek om prachtig weef- en borduurwerk, amber, zilver en houtsnijwerken

te kopen. Bijvoorbeeld van 'Sna Jolobil', een speciale coöperatie waar de lokale vrouwen traditioneel textiel
weven en verkopen. 

San Cristóbal is een perfect stadje om in te slenteren, en om af en toe een terrasje te pakken voor een lokaal
kopje koffie. Bezoek zeker ook het Na Bolom-museum: een onderzoekscentrum
opgericht om de Maya-cultuur te bestuderen en vooral ook te conserveren. Die
cultuur is springlevend in de nabijgelegen dorpjes San Juan Chamula en
Zinancantán. San Juan Chamula staat bekend om het kerkje waar de lokale
bevolking cola, honing en drank offert aan de goden, terwijl het officieel een
katholieke kerk is. Er zijn geek kerkbanken, en in plaats daarvan is de vloer
bedekt met dennennaalden. Dit stadje is een autonoom gebied binnen Mexico,
wat betekent dat de landelijke politie en leger hier geen zeggenschap hebben. ’s
Avonds heb je in de straatjes rond de Zócalo van San Cristóbal een ruime keus
aan sfeervolle eetgelegenheden.

Brulapen en verscholen ruïnes bij PalenqueBrulapen en verscholen ruïnes bij Palenque

Dag 11 Palenque
Dag 12 Palenque - Bacalar
Dag 13 Bacalar – Tulum – Playa del Carmen

We rijden door de jungle richting Palenque. Hier komen we aan bij misschien wel
de mooiste ruïnes tot nu toe: Palenque. De tempel der Inscripties, het graf van de
priesterkoning Pakal en het koninklijk complex zijn echte hoogtepunten en
behoren tot de mooiste bezienswaardigheden van Mexico. Wil je hier wat meer
tijd besteden, loop dan het oerwoud in om de nog gedeeltelijk verscholen ruïnes
te ontdekken: dat maakt Palenque zo bijzonder - misschien hoor of zie je wel
brulapen! Na de ruïnes ontdekt te hebben, gaan we naar waterval Roberto
Barrios, met prachtig blauw water. Je bent hier midden in de natuur en kan

verschillende poelen, grotten en zelfs een natuurlijke lange glijbaan ontdekken.

Laguna Bacalar is een wonderlijk zevenkleurige meer. Dit is het op een na grootste zoetwatermeer in Mexico
en ligt in een adembenemende omgeving. Aan de rand van het immense meer ligt de 'Cenote Azul': één van
de mooiste en indrukwekkendste van Yucatán, zeker als je nadenkt over zijn diepte: ongeveer 200 meter. Je
kan ervoor kiezen om een prachtige zeiltocht op het meer te maken om het optimaal te bewonderen!

Onderweg naar Playa del Carmen gaan we naar het idyllische Tulum. Met een spectaculaire kustlijn van fijn
zand en een azuurblauwe zee, is het een van de beste stranden in Mexico. Niet alleen kan je hier heerlijk
relaxen onder de palmbomen, rondom Tulum zijn prachtige cenotes te vinden. Een van de meest bijzondere
plekken in Tulum is de Temple of the Wind; een Maya ruïne aan het strand.

Bruisende badplaats Playa del CarmenBruisende badplaats Playa del Carmen

Dag 14 Playa del Carmen
Dag 15 Playa del Carmen - Cancún - Amsterdam
Dag 16 Aankomst Amsterdam

http://nl.wikipedia.org/wiki/San_Crist%25C3%25B3bal_de_las_Casas
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De laatste dagen van de reis brengen we door in het voormalige vissersdorp
Playa del Carmen. Het is een waar paradijs met voor de kust het op één na
grootste rif ter wereld: Maya Reef. Snorkelaars en duikers kunnen hier deze
prachtige onderwaterwereld verkennen. 

Opvallend in Playa del Carmen is het gebrek aan hoge flats en
kantoorgebouwen. Dankzij een speciale regel mogen de gebouwen niet hoger
zijn dan de palmbomen. Parallel aan de witte stranden is de hoofdstraat te vinden. Hier zijn talloze
straatverkopers en een veelzijdige verzameling aan winkels. Zeker in de avonduren komt deze straat tot leven
en vult het zich met Caribische sferen. Hier kunnen alle impressies van de reis bezinken en de laatste
souvenirs verzameld worden. We keren terug naar Cancun voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Op weg met Djoser
Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan natuurlijk vast, maar ter
plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de reisbegeleiding ingevuld. Een aantal excursies
is inbegrepen, maar je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft
daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Gemiddeld bestaan de groepen uit 16
deelnemers. De maximale groepsgrootte is 20 personen.



Praktische informatiePraktische informatie
AccommodatieAccommodatie

We overnachten in sfeervolle hotels met eigen douche en toilet op de kamer. De hotels zijn zorgvuldig
geselecteerd op hun ligging, karakter en uitstraling. Sommige hotels zijn in koloniale stijl gebouwd, andere
hotels zijn moderner. Het hotel in Mérida ligt dicht bij het levendige Plaza Central. Diverse hotels hebben een
zwembad. 

Bekijk hotelreviews op 

Mérida Hotel Colonial
Campeche Hotel Mision Campeche
Palenque Hotel Nututun
Palenque Hotel La Aldea del Halach Huinic
San Cristóbal Hotel Arrecife de Coral
Villahermosa Olmeca Plaza
Puerto Morelos Ojo de Agua

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we tijdens deze reis verblijven.

EenpersoonskamerEenpersoonskamer

Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je
niet ingedeeld worden met een andere groepslid, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de
daarvoor geldende toeslag vanaf € 495,-.

VliegreisVliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken.
Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Vlucht metVlucht met TrajectTraject VertrekVertrek AankomstAankomst

Air Europa Amsterdam - Madrid 11:00 13:40

Air Europa Madrid - Cancun 16:10 19:50

Air Europa Cancun - Madrid 22:25 13:25*

Air Europa Madrid - Amsterdam 15:00 17:35

* aankomst volgende dag

Tijdsverschil: in Mexico is het in de zomer 8 uur vroeger, behalve in de staat Quintana Roo (Cancún) waar het
7 uur vroeger is.

VervoerVervoer

In Mexico reizen we in een bus die is voorzien van airconditioning. Onderweg is er voldoende gelegenheid om
te stoppen waar we willen, bijvoorbeeld voor een mooi uitzicht of een leuke markt.

Eenmaal op de plaats van bestemming laten we de bus meestal staan en gaan erop uit met lokaal vervoer,
zoals een taxi of een fiets. In sommige plaatsen is het mogelijk om deze te huren, een leuke manier om de
landelijke omgeving te verkennen.

Bij de reis inbegrepenBij de reis inbegrepen

Vliegreis

http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g150811-d154617-Reviews-Hotel_Colonial-Merida_Municipality_of_Merida_Yucatan_Peninsula.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1632078-d784707-Reviews-Hotel_Mision_Campeche_America-Campeche_Yucatan_Peninsula.html
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g249851-d263385-Reviews-Hotel_Nututun_Palenque-Palenque_Southern_Mexico.html
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g249851-d3687223-Reviews-Hotel_La_Aldea_del_Halach_Huinic-Palenque_Southern_Mexico.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g150802-d1161021-Reviews-Hotel_Arrecife_de_Coral-San_Cristobal_de_las_Casas_Southern_Mexico.html
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g249850-d635271-Reviews-Olmeca_Plaza_Hotel-Villahermosa_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://www.tripadvisor.com/HotelHighlight-s1-g240327-d252486-Reviews-Hotel_Ojo_de_Agua-Puerto_Morelos_Yucatan_Peninsula.html


Alle vluchttoeslagen
Nederlandse reisbegeleiding
Vervoer per bus met airconditioning
Sfeervolle hotelovernachtingen met eigen douche en toilet
Vervoer van en naar de  luchthaven
Excursie naar het grootste en best bewaarde pyramidencomplex: Chichen Itzá
Een verkoeling in onderwatergrotten, bekend als cenotes
Bezoek aan de Cañon del Sumidero
Excursie naar de Maya-dorpen San Juan Chamula en Zinacantán
Bezoek aan de jungleruïnes van Palenque
Bezoek aan Laguna Bacalar, het meer van de 7 tinten blauw

ExcursiesExcursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om
te bezoeken. De een struint graag over de markt in Campeche om souvenirs te
kopen, de ander wil op zijn gemak rondkijken bij het museumpark La Venta neer
of pakt een gezellig terrasjes op het Centrale plein van Mérida of San Cristobal.
Bij deze pleinen vindt het dagelijks leven plaats: een genot voor het oog. In de
meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze
reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken.
Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid
hebt om je eigen plan te trekken.

Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze
volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies (vervoer) zijn bij Djoser in het programma opgenomen.
Ook bij excursies die bij het programma inbegrepen zijn, geldt dat het entreegeld exclusief is.

Tijdens deze reis door Mexico zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:

Een bezoek aan Chichen Itzá. Tempels, paleizen of sportvelden van de Maya’s zijn op deze beroemde
site allemaal te bewonderen. De Maya’s hebben tijdens hun lange overheersing zeer indrukwekkende en
grootse bouwwerken gemaakt!
Een bezoek aan een prachtige cenote!
Een bezoek aan Palenque. De Tempel der Inscripties met het graf van de priesterkoning Pakal en het
koninklijke complex behoren tot de mooiste van heel Mexico. Je kunt hier de hele dag verblijven door het
oerwoud in te lopen voor wat meer verscholen overblijfselen van de Maya’s.
San Cristóbal: dorpen Chamula en Zinacantán. Hier kun je een kijkje nemen bij de lokale bevolking. De
mensen zijn erg gastvrij en bieden hun zelf gebrouwen sterke drank ‘posh’ aan, je kan de traditionele
bruidskleding van de Tzotzil maya passen of hun lekkere tortilla’s proeven.
Een bezoek aan het meer van Bacalar, gelegen in de Mexicaanse staat Quintana Roo, is een van de
meest betoverende plekken in Mexico. Het staat bekend om zijn ongelooflijke schoonheid en opvallende
verschillende tinten blauw water, waardoor het de bijnaam "Laguna de los Siete Colores" (Lagune van de
Zeven Kleuren) heeft gekregen.

Ter plaatse zijn er nog meer excursies mogelijk, zoals:

Bezoek aan Celestún, waar je de prachtige mangrovebossen kan bewonderen en flamingo's kan spotten!
Een duik in de azuurblauwe watervallen van Roberto Barrios, vlakbij Palenque. De waterval biedt een
prachtig schouwspel en je kunt er een frisse duik nemen.
Het Na Bolom-museum: een onderzoekscentrum opgericht om de Maya-cultuur te bestuderen en vooral
ook te conserveren.
Een absolute aanrader is de zeiltocht over het meer van Bacalar
Puerto Morelos: Snorkelen en duiken, neem een kijkje in de prachtige onderwaterwereld van Mexico.

ReisdocumentenReisdocumenten

E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
Paspoort, dat na terugkomst nog minimaal zes maanden geldig is. 



GeldzakenGeldzaken

In Mexico wordt er betaald met Mexicaanse pesos. Kijk voor de actuele koersen op oanda.com.

Pinnen: in Mexico zijn veel geldautomaten, waar je soms zowel lokale valuta als dollars kunt pinnen.
Contant: dollars 
Creditcards worden in de grotere winkels en restaurants vaak geaccepteerd en in een aantal plaatsen kun je er
contant geld mee opnemen met de pincode.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 400,- per persoon per week.

Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Voor het gemak wordt aan het begin van de
reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d.
worden betaald.

MaaltijdenMaaltijden

De maaltijden tijdens de reis zijn niet inbegrepen. Dit heeft als voordeel dat je vrij bent om te bepalen waar je,
al dan niet met anderen, gaat eten. In de meeste hotels heb je ontbijtgelegenheid. De reisbegeleid(st)er kan je
uiteraard tips voor leuke restaurantjes voor lunch en diner geven. De eenvoudige, en meestal wat hygiëne
betreft betrouwbare restaurantjes doen vaak in kwaliteit niet onder voor de meer luxe restaurants. De kosten
van de maaltijden liggen veelal tussen € 5,- en € 12,-. 

Door de vele Mexicaanse restaurantjes in ons land heeft bijna iedereen wel enige
indruk van de lokale keuken. Eenmaal in Mexico ontdek je de enorme variëteit
aan meestal pittige, gekruide (streek)gerechten. Als ontbijt kun je kiezen uit toast
met jam en allerlei eiergerechten, eventueel uitgebreid met spek of worst en
frijoles (op diverse manieren klaargemaakte bonen), cornflakes of muesli met
yoghurt. El almeurzo, het meest uitgebreide maal van de dag, wordt tussen 1 en
4 uur geserveerd en is vergelijkbaar met ons avondeten, met een keuze uit
(maaltijd)soepen, vlees of vis, rijst en groenten. In Mérida is het traditionele
gerecht van gekruide kip, de pollo pibil, zeer zeker de moeite waard!

La cena, het avondeten is een zeer bescheiden versie van het middagmaal. Daarnaast bestaan er natuurlijk
(de ons meest bekende) kleine gerechten, zoals taco’s en tortilla’s (knapperige of zachte pannenkoekjes)
gevuld met een pittig bereide combinatie van bonen, kaas, vlees of kip. Probeer ook eens enchiladas,
vergelijkbaar met een gevulde tortilla maar dan gebakken in een saus, en quesadillas, een tortilla bedekt of
gevuld met gesmolten kaas.

GezondheidGezondheid

Voor deze reis worden vaccinaties tegen DTP en hepatitis A aangeraden.

Het is verstandig enigszins te letten op wat je eet. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te
nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen. 

HotelverlengingHotelverlenging

Verlenging met hotel bij te boeken: Hotel in Puerto Morelos. De prijs is vanaf € 64,50- op basis van logies in
een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 129,- per
nacht.

Het is ook mogelijk om eerder naar Mexico af te reizen. De prijzen van het verlengingshotel in Cancun zijn €
32,50 voor een tweepersoonskamer en € 65,- voor een eenpersoonskamer.

De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

https://www1.oanda.com/currency/converter/
file:///blog/midden-en-zuid-amerika/mexico/het-lekkerste-eten-van-de-mexicaanse-keuken-61003/


Klimaat en geografieKlimaat en geografie

Het klimaat in Mexico wisselt nogal per gebied. Door invloed van twee oceanen en de gebergtes in hoogte
kunnen zich op korte afstand van elkaar grote verschillen voordoen. Rond San Cristóbal liggen uitgestrekte
bosgebieden en in de streek rond Palenque vind je veel oerwoud. De vlakke streek Yucatan, waar Mérida en
Chichén Itzá liggen, is een gebied met dichte bossen en savannes met een lekker tropisch klimaat. Aan de
kusten waait een frisse zeewind.

De regentijd is van juni tot en met september. Deze periode vormt geenszins een belemmering voor het reizen,
want in deze periode vallen er meestal alleen aan het einde van de dag en ‘s nachts korte en hevige buien. De
natuur is dan juist op haar mooist.

Reisbegeleiding en GidsenReisbegeleiding en Gidsen

Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en
bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij zorgen dat de reis soepel
verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie, in combinatie met een
uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.  

Een lokale gids vertelt uitgebreid over het land; van de lokale gebruiken, religieuze invloeden tot culturele
achtergronden.
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